Koken aan de democratie

PERFORMANCE %% ¢

Verein zur Aufhebung des Notwendigen
Christophe Meierhans. Nog van 27 tot 29
januari in het Kaaitheater, Brussel.

Spinazie, honing, tomaten, rode pepers,
appels, een blok kaas, rode wijn, pakken
eieren, een toren tonijn, tot een lam toe:
een hele supermarkt staat uitgestald op de
scéne van Verein zur Aufhebung des Not-
wendigen, de nieuwe voorstelling van
Christophe Meierhans. Het enige wat ont-
breekt, zijn acteurs. Tot ons spreekt alleen
een rollende tekst op een scherm. De
acteurs, dat zijn wij in de zaal. Wij gaan
koken. Koken aan de democratie.
Meierhans zet zijn onderzoek naar nieuwe
werkvormen van gemeenschap moedig ver-
der. In zijn machtige solo Some use for your
broken clay pots tekende de Brussels-Zwit-
serse theatermaker in 2014 nog een heel
nieuwe grondwet uit, nu geeft
hij alle leiding uit handen. De
plek van de macht is leeg, het
volk zelf is aan zet. Kunnen
wij als toevallige gemeenschap
iets klaarstomen waar elk
individu zich in herkent?
Natuurlijk niet, dat is net het
punt. De democratie is geen
recept. ‘Het is wat het is’: een
volle supermarkt voor een
hoop klanten die wel dezelfde
plek delen, maar niet dezelfde ideologie.
De één wil zeker geen vlees tussen de kie-
zen, de ander vindt lam net het einde.

De voorstelling
dwingt ons één
voor één
de keuken in
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Gaan we voor zoete consensus of gepeperd
conflict? De voorstelling dwingt ons één
voor één de keuken in. ElIk mag zijn eigen
koksmuts opzetten. De gevolgen gelden
voor iedereen.
Omdat Meierhans de participatiesamen-
leving verkiest boven de verzorgingsstaat,
wordt het op sommige momenten meer
een soep dan een tweegangenmenu, laat
staan een politieke metafoor.
Maar doe-het-zelven op thea-
ter heeft één grote kracht:
wat je zelf maakt, kruipt via
vingers en tanden ook sneller
naar de ziel. Wat Verein zur
Aufhebung des Notwendigen
minder vertelt over de demo-
cratie, vertelt ze des te meer
over jezelf als burger. Neem je
de boel in handen als chef-
kok of kijk je liever passief
toe hoe het ontspoort? Persoonlijkheid
wordt politiek.
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